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Gehaktballen en Kroonluchters 

Fotograaf Hans Aarsman schrijft in de Volkskrant columns bij nieuwsfoto’s door goed te observeren 

en zich af te vragen ‘Wat zie ik hier?’ en ‘Wat is er eigenlijk gebeurd?’. Dat is precies wat de 

deelnemers aan deze sessie ook gedaan hebben. Alleen niet met een nieuwsfoto, maar met een foto 

van erfgoed. Het kasteel van Breda met al zijn details diende hierbij als inspiratie. Tijdens het 

schrijven van de verhalen kon je een speld horen vallen. Dat was even later wel anders, toen 

iedereen zijn of haar eigen verhaal voorlas aan de groep. De deelnemers lieten zich inspireren door 

het moment of door eigen persoonlijke herinneringen. Dat leverde uiteenlopende onderwerpen op: 

van cadetten en dieren in de fontein naar gehaktballen en kroonluchters. Er waren heel verschillende 

verhalen bij eenzelfde foto.  Zo zie je maar dat elke plek, elk voorwerp niet alleen zijn eigen verhaal 

heeft, maar ook kan inspireren tot nieuwe verhalen. 

 

------Quotes uit de verhalen------- 

Met zijn linkerhand houdt hij een deksel vast, alsof daaronder een heerlijk gerecht staat te dampen. 

Spoedig zal hij het aan zijn maten tonen: het toppunt van culinair genot. Al honderd jaar de KMA 

traktatie op woensdag. Onovertroffen.  Gehaktbal. 

Toen ik als tienjarige knaap (57 jaar geleden) voor de laatste keer de Ridderzaal bezocht heb, wat op zich al een 

bijzondere gebeurtenis was als niet militair, hing daar een grote kroonluchter. Deze kroonluchter was door mijn 

vader gesmeed als burger-leermeester op de Trip van Zoutlandtkazerne. (…) Ik ben blij dat ik vandaag ook nog 

een oud militair tegen gekomen ben die deze geschiedenis met mij deelt. 

(Over de paradeplaats) Daar voltrok zich dagelijks het ritueel dat van dienstplichtige burgers 

militairen maakte. De stramme choreografie van acht geven, salueren en marcheren. 

Militair terrein was vooral onbebouwd terrein: gaten in het weefsel van de stad. 

 Plots zag ik het hele beeld voor me of liever mijn toekomstige jaren hier op de KMA. Deze voor mij 

symbolische trap was het stap-voor-stap of liever tree-voor-tree plan naar mijn militaire 

opleidingsdoel. 

Waar leidt die trap naartoe, wie gingen er al die eeuwen overheen. Het waren vast de snelle voeten 

van verwachtingsvolle jongelui, die aan hun opleiding begonnen. De voeten van soldaten, die met 

het lood in hun schoenen bij een meerdere op het matje moesten komen. Vele eeuwen eerder 

waarschijnlijk ook de in prachtige laarzen of muiltjes gestoken voeten van notabelen die zich naar 

boven spoedden om vanaf de galerij een saluut, een eerbetoon of ander evenement bij te wonen. 

 

 


